
Geachte staf- en oudstafleden, 

 

Wij zijn een groep enthousiaste NPK-gangers, de Trappers uit Hoogezand-Sappemeer, die 
een paar jaar geleden de eer en het vertrouwen van de Staf hebben gekregen om een NPK-
museum op te zetten. Wij zijn door onze inzet nu onderhand een vast onderdeel op het 
Middenterrein van het NPK geworden. 
 
De naam van het museum is  "De TimeTravel" , oftewel "Reis door de Tijd". Ons doel is er 
een aantrekkelijk en professioneel museum van te maken, scouts en bezoekers nieuwsgierig 
te maken over de geschiedenis van het NPK, begint al aardig vorm te krijgen. 
 
Om de expositie nog meer uit te breiden  zijn wij op zoek naar : ALLES wat ook maar even 
met de geschiedenis van het NPK te maken heeft.  
 
U voelt het dus al aan, wij doen een oproepje aan U om eens te kijken op zolder, in de 
kelderbox en alles wat daar tussen ligt. We denken daarbij aan oude uniformen, oude foto's, 
potten en pannen, vlaggen, boekjes, verhalen, filmmateriaal, noem maar op. 

Wij zouden dan ook HEEL blij zijn als U iets zou willen schenken of  in bruikleen zou willen 
geven. Wij bewaken alle spullen zeer zorgvuldig, hebben daarvoor zelfs ons tentenkamp bij 
het museum opgeslagen. 
 
Mocht U aan onze oproep gehoor willen geven dan kunt U het materiaal meenemen naar het 
NPK, of ons mailen en dan komen wij het, indien mogelijk, bij U thuis ophalen. 
 
Hopelijk tot ziens!! 
 
Het mailadres is : Anneke-Bos@ziggo.nl 
 
Namens de NPK-TimeTravel, 
 
Expositieteam, 
 
Anneke Bos 

 


